
ETH HACHAJIEM 
KEES HERMIS 

1. 

Stenen die van de aarde zijn 

een leven lang bezig met sterven 

worden opnieuw uit steen geboren 

Stenen zijn weerloos in hun wachten 

dragen een eindeloos geduld 

waarin liggen opgeslagen 

gevonden, soms apart gelegd 

heilig verklaard en opgericht 

worden tot naamdragers gemaakt 

de etmalen van droogte, regen 

op- en ondergang van zon en maan 

wat gezegd en weggezwegen 

van hen die buiten adem zijn 

in lettertekens en getal 

markeren zij geschiedenis 

ooit uit mensenmonden kwam 

richting geven zij aan leegte 

wakend over nachten, dagen 

totdat ook zij zijn uitgepraat 

door tijd vergruisd teruggekeerd 

aan water, wind en doofstom zand 

in hun oorverdovend zwijgen 

wordt het onherroepelijke van 

dood verstaanbaar uitgedragen 

Stenen gedenken, slapen niet 

zolang zij zijn beschreven 

voeden zij de herinnering 

van hen die komen en weer gaan 

verbinden het verleden 

met de tijdstroom van vandaag 

uit naam van hen die niet meer zijn 

voert elke steen zijn eigen woord 

in zoveel talen zoveel hoofden 

uit het geheugen van die leven 

en bewaren losgelezen 

mensen om bij stil te staan 

Het Hebreeuwse 'Beth hachajiem' ofwel 'Huis van de leven

den' wordt vaak gebruikt als aanduiding voor een joodse 

begraafplaats. 
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