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De Metselaar

Hij metselt reeds jaren

aan de Sint Jan,

denkend aan later,

dromend ervan.

Hij prevelt een Ave

bij 't luiden der klok

en rust slechts een wijl

voor een langzame slok.

Soms neuriet hij zwijgend

een oud refereyn

over leven en liefde,

verlangen en pijn.

Zijn hand aan de troffel

metselt hij voort

langs de waterpaslijn

van het strakstaande koord.

Eens rijst hier uit steen

bet gebeeldhouwd verhaal

van God en de mensen:

de kathedraal.

De Beeldhouwer

De stofkap tot zijn schouders

gelijk een ronde kraag,

klopt hij met zijn hamer,

vorderend gestaag.

Met ogen, ziel en beitel

tast hij naar het beeld,

dat dwingend nu reeds dagen

zijn doen en denken deelt.

Het is of hij ontbolstert

- gehaast en toch met schroom -

het dierbaarst in zijn wezen:

zijn ingehouden droom.

De Bellenblazer

Hij ziet kristallen bellen

verwaaien in de wind

en droomt zich in de zomer

weer een spelend kind.

Hij wil de kleuren pakken

maar - weg! - ze zijn er niet

en wéér voelt hij teleurgesteld

een bijna broos verdriet.

Hij zit daar als een vreemdeling,

Jeruzalem ontwend,

daar niemand meer de glinstering

der regenbogen kent.

De dwaze Maagd

De huik over haar ogen

zag zij niet vooruit,

dacht niet meer aan de bloemkrans,

de lampen en de fluit;

bewaarde niet de olie

voor de blijde vlam,

toen eindelijk de bruigom

naar zijn bruid toe kwam.

Nu zit zij naast de feestzaal

- gehuld in haar verdriet -

en hoort voorbij de poorten

het eeuwig bruiloftslied.

De Man met de Steen

Met half verdoolde glimlach

bewaart hij het geheim

der Heilige Drievuldigheid

in zijn gouden schrijn,

Hij draagt het naar de steigers,

zijn tafel en zijn bed,

waar hij het onder handbereik

als een kleinood naast zich zet.

Hij wil het niet verliezen,

bewaakt het overal,

vrezend dat de duivel zelf

het listig stelen zal.

Soms spotten zijn gezellen:

Jouw schrijn is slechts een steen.

Dan kij kt hij met verzaligd oog

door alle raadsels heen.

Hij draagt de steen der wijzen:

De mens is veel te klein

voor 't mateloos mysterie,

geborgen in dit schrijn.

De Duivel en de Schrift

De duivel is een ketter,

zijn nagels in de Schrift,

waaruit hij met verwaten oog

ctaten scheurt en schift.

Hij wroet in die citaten

als met een varkenssnuit

en zift er reeds sinds eeuwen

zijn liefste letters uit.

En al die losse letters

strooit hij van zijn boog.

Ze dwarrelen naar de mensen,

die uitzien naar omhoog.

Hij ziet hen voor de letter

getuigen tot de dood

op brandstapel en galgenveld

en grijnst aan iedere goot.

Want hij weet hemeltergend,

terwijl hij scheurt en schift:

Niemand vindt de Waarheid,

zo lang ik letters zift.

Satan en de nar

Satan pijpt de dubbelfluit

van schijnschoon en verdriet,

blazend op een doedelzak

zoals men zelden ziet.

Die zak is als een leren long

en Satan inspireert

tot doen en laten wat de mens

diep in zijn hart begeert.

Of is die Satan eer een nar

met rechts en links een oor,

wijs en dwaas naar goed en kwaad,

wat ik hem fluiten hoor.

Speelt hij op zijn tweelingfluit

van vreugde en verdriet,

kijkend met spotlustig oog

naar ongekend verschiet?

Nar en Satan, twee in een,

hoog op een mensenrug.

Schoon en schijnschoon, goed en kwaad:

steeds keert het terug.

De Stroomgod met de Drietand

De stroomgod van de Binnendiest,

de Dommel en de Aa

zit met zijn drietand op een boog

en slaat de mensen ga.

Hij kijkt met levenswijze blik

naar Stad en Meyerij,

de horens op zijn ronde kop,

de bokspoten opzij.

Hij vluchtte voor Neptunus uit

naar 't land van Jeroen Bosch,

werd stuurman op de Blauwe Schuit,

dronk jaarlijks lijk een os.

En met de drietand als symbool

van Dommel, Aa en Diest

ziet hij, hoe zijn driestromenland

veel van zijn schoon verliest.

Thans waakt hij hoog op de Sint Jan,

dat Brabants eigen aard

- zijn hang naar God en Carnaval -

als erfgoed blijft bewaard.

Het Kwaad op de Luchtboog

Hij kijkt achterover

de eeuwigheid in,

vloekend naar God

om verloren gewin.

De polsen gekluisterd,

is hij toch nog niet vrij

ondanks zijn vlucht

op de luchtbogenrij.

Hij zocht in de kerk

naar voorlopig asyl,

tot hij toch weer het kwaad

in zijn grijpklauwen viel.

Toen klom hij langs duivels

verbeten omhoog,

terwijl hij op dood

en verdoemenis spoog.

Thans zit hij als balling

geboeid in zijn kwaad

en wacht, totdat eindelijk

de wereld vergaat.

De Verdoemde

Getroffen door de bliksem

grijpt hij naar zijn hart:

het weerlicht is verblindend,

de afgrond dodelijk zwart.

Zijn ziel vliegt als een vleermuis

uit zijn verkoolde kooi,

fladderend en vallend,

een aangeschoten prooi.

Van God en mens verlaten

- een doodwond in het hart -

stort zijn laatste adem

in 't bodemloze

zwart.

De Kan

Hij drinkt met de fluit,

de bekkens, de trom;

ziet nooit naar het leed

dat voorbij is weerom.

Hij drinkt met de troffel,

de passer, de steen.

Zo drinken als hij

dat kan er niet een.

Hij drinkt op de kermis

en 't Bosch Carnaval

met de blommigste meskes

het liefste van al.

Hij klinkt met de engelen

en duivels tot slot

op Sint Jan en Maria

en knipoogt naar God.

Drinklied

Ik trouw met de dochter

van Magere Hein,

ver boven zorgen,

ziekte en pijn.

Ik spring van mijn boog

in de wiegelende boot,

varend van morgen -

naar avondrood.

Ik drink boven water,

ruimte en tijd

met God en de wind

en de eeuwigheid.

De Bourgondische Ruiter

Ik lach om het diep

voor de duvel niet bang.

Het leven mag kort zijn,

liever nog lang.

Ik kies voor de droom

en het snel avontuur

boven de zinloze

langzame duur.

Ik rij op mijn luchtboog

en roep naar omlaag:

Vive la vie!

Ik leef toch zo graag!

De Bierbrouwer

Voor poorters en papen

brouwt hij het bier,

schuimend in kroezen

vol levensplezier.

Al zit hij met duivels

tesaam op een boog,

hij denkt aan geen kwaad

met feestvierend oog.

God schiep hier op aarde

het bier en de wijn,

daar zijn zoon op de bruiloft

van Kana wou zijn.

Sindsdien is de meester

der bierbrouwerij

bij Maria aan huis

op de luchtbogenrij.

Hij giet al zijn wijsheid

in brouwkuip en ton:

geloof in het leven,

het bier en de zon.

De Dwarsfluit

Ik speel op mijn dwarsfluit

de wereld is mooi

zit fier op het leven

zie nergens een kooi

zing eindeloos vrij

boven ruimte en tijd

terwijl ijlend het lied

langs mijn vingertop glijdt.

De blinde Fluitspeler

Zijn vingers tasten feilloos

langs het warme hout,

waarvan hij vroom het mondstuk

aan zijn lippen houdt.

Wie kuste eens zijn knevel,

zijn ogen, mond en baard?

Wat tilt zijn fluitend dromen

tot boven deze aard?

Zijn lied verraadt zijn wezen:

een ingetogen nacht,

en aldoor dieper inzicht

dat ginds de morgen wacht.

De rijke Jongeling

Verdwaald zit hij neer

op de rug van een boog,

betastend de kruik

met blindgestaard oog.

Hij ging met zichzelf

en een kruik vol goud

op reis naar het land,

dat zijn droom had aanschouwd.

Hij zag een profeet,

de Messias gelijk

en vroeg hem de weg

naar het hemelrijk.

Geef uw geld aan de armen

en volg mij na.

Mijn koninkrijk ligt

voorbij Golgotha.

Bedroefd ging hij heen,

het goud in zijn hand

te zwaar voor de tocht

naar het uiterste land.

Hij staart voor zich uit

tussen torens en tijd,

door duivels bespot,

door rijkdom misleid.

De overspelige Vrouw

Met de koperen bekkens

Van 't overspel

bedroog zij haar man

en riskeerde de hel.

Zij kende de vloek

en de wraak van de Wet,

doch meer nog de drang

naar het heimlijke bed.

Want iedere nacht

was een zinderend feest,

een hooglied voor ziel

en voor zinnen geweest.

Het volk liep haar na

in het nauw van de straat,

gillend en geil

om haar los gewaad.

Men dreef haar de poort uit,

de doem in de hand.

Toen kwam daar zijn vinger

en schreef in het zand.

Waar ieder liet vallen

de eerste steen,

bleef zij in verwarring

met hem alleen.

Zij keek niet omhoog

doch hoorde een stem:

Eens drijft men ook mij

Uit Jeruzalem.

Maanden daarna

in haar leeggehaald huis

weende zij 's nachts

om een man aan het kruis.

Dit is de liefde

in opperste staat.

Verrijs met mij

in de dageraad.

De Vrek

Hij telde zijn geld

in het nachtelijk uur

opzij van de bedstee

bij 't uitgedoofd vuur.

Hij telde het beurtlings

in buidel en pot:

geen vriend en geen magen,

geen vrouw en geen God.

Het leven vergat hem;

de dood echter niet,

die iedere mens

in zijn slagschaduw ziet.

Hij stond met de zandloper

hoog in de hand

en zag het gestadig

verglijdende zand.

Hij telde de korrels,

keek schuin naar de vrek:

het scherp van de zeis

gericht op zijn nek.

Toen de voorlaatste korrel

geruisloos verviel

voer een ijzige tocht

door een vliesdunne ziel.

Hij rilde van schrik,

bedekte zijn geld,

zag de schicht van de zeis

en wist alles geteld.

Men vond hem verdord

in zijn uitgeleefd huis

tussen de munten

op 't koude plavuis.

Ieder mens hoedt zijn geluk

als een vrek:

de schaduw des doods

als een zeis in zijn nek.

De Waaghals

Ik ken in mijn leven

geen ruimtevrees:

voor torens en daken

een wachtende wees.

Met wolken noch wegen

ben ik verwant.

de boog is mijn vader-

en moederland.

Ik kijk triomfantelijk

buigend omlaag,

de wind om mijn schouders

een feestlijke vlaag.

En soms zie ik wenkend

een goudgele maan

in 't roerloze blauw

van de zomernacht staan.

Dan richt ik mij recht

op de rug van de boog

en veer door mijn knieën,

de armen omhoog.

Zo wacht ik het sein

Van de koperen gong,

klaar voor de eindloze

dodensprong.

De Denker

Overpeinzend de jaren

- de hand aan zijn kin -

kent hij van het leven

de som en de zin.

Hij volgt in de straten

van iedere dag

de rouw- en de feeststoet,

het leed en de lach.

Hij weet in taveernen

de roes bij de wijn

en één in de bedstee

het samenzijn.

Van paren en baren,

van bloei en bestaan

ziet hij morgen en middag

en laatste vergaan.

En ver aan de kim

zwerft in flarden het lied:

Droom is het leven,

anders niet.
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