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DEEL I

Urbs supra montem posita

Impressie van een voorbijganger

Jan Leijten

Kwam ik in de ochtend in die stad

dan beving mij het gevoel-van-zondag,

alsof niemand tijd genomen had

om zich om te kleden voor de werkdag.

Vreemden schijnt den Bosch een tikje oud,

rustend van een rusteloos verleden:

de Sint Jan maakt nieuwe bouwkunst fout

en de mensen nemen daarmee vrede.

Ergens is de stad nog feodaal,

statig als een bolwerk, apollinisch.

Maar haar hart is nergens theatraal,

uitgelaten als een kind, sanguinisch.

---

Op reis genoteerd

Jan van Bakel

Een beetje Holland al, de overkant --

paasige lucht die stikvol onweer steekt --

hagel veronderstelt men -- 't zonlicht breekt --

een regenboog staat dwars over het land --

daartegen afgetekend vaal en bleek

het geel van flats, bleker nog de Sint fan --

hier op de voorgrond opgespoten zand,

draglines, kranen -- eenden in een kreek --

dan glijdt de trein langs de reclameborden --

de stad staat boers en trots -- veel industrie,

geen wallen meer, wel water (Dommel, Dieze) --

op het perron de bui: dringende horden

handels- en zakenlui -- een jongen die

liever met háár meeging, als hij kon kiezen.

----

Triangel in het moeras

Jan van Sleeuwen

Komend uit Vught

leent men zijn oor aan klokkenspelen

zijn oog aan vogelvluchten

uit het Bossche Broek.

Tussen platanen door

bevroedt men wallen

tot laag bij de grond vervallen:

een lasso

rond kruithuis kerk en krocht

paleis en peperstraat

daarbuiten rijzen in het westen

achter het holle waar de treinen stranden

de nieuwe torens van de nijverheid.

Het zuidelijk gezwel

wordt bij mooi weer

door groen en water gecureerd.

Men waant er zich in Ostia

hier en daar staat er

in een park een beeld

van eeuwen later.

Gaande naar de binnenstad

weet men dat men zuid en west

op de koop heeft toe gehad:

Nu slaat men weer gade

tot diep in het verleden

de markt, de parade

de oude gestichten

en - klemmende reden

van dromen en dichten -

het lief dat hier heeft schoolgegaan

en daar gewandeld heeft.

---

Frans Babylon

's-Hertogenbosch

De grijze vestingstad is eeuwenoud

en zij verbindt het zuiden met het nooden;

ze heeft nog bastions, verweerde poorten

en wallen van krampachtig zelfbehoud.

Haast alles in Den Bosch is mij vertrouwd:

de kathedraal, de carillonakkoorden,

de herenhuizen aan de singelboorden,

de binnenhaven waar men vrachten sjouwt.

Bij 't statig raadhuis aan 't omsloten plein

staat feroen Bosch nog naar 't vertier te kijken

wanneer hotels en winkels open zijn.

Mag Brabants hoofdstad ook behoudend lijken,

het drassig land rondom is bouwterrein

voor nieuwe industrie en buitenwijken.

---

Leo Boekraad

Voor Jeroen Bosch

Uit zwanendom gesneden

gloeit als een houtgravuur

dit stenen vuur,

door Bosch geleden.

Jeroen, dit is de stede

van uw verzet

dit zijn de eeuwigheden

waarin zij zijn gebed:

de lateren,

de levenden van heden,

die nauwgezet

uw stad als kunst beleden.

---

Pierre Bogaers jr.

encore encore

voedsterstad van dit gezegend land

waar langs de wegen

de groenverweerde houten kruisen staan

de rijkdom is overstelpend

driestromenstad

met een wonderlijke lieve vrouw

die zoete wordt genoemd

het tijdeloze plein

waar oude huizen dromen

onder luchtmuziek

uit huizen van god

en tempels van bier

en uit de tovertoren op de markt

en het ene grote schone

godgewijde janspaleis

ik heb u lief

ik heb het u omringend land zeer lief

uw wezen ligt verankerd in mijn hart

---

Harrie Kapteijns

Requiem voor een stad

Er moet een stad zijn, op een berg gelegen,

- urbs supra montem posita -

waar de wolken naar wijzen en het zonlicht,

de bomen en de torens en hun helder lied,

maar

het lied verklinkt, de boom verdort,

de toren wordt steeds ouder en de zon gaat onder,

een wolk verwaait op de wind...

Er moet een stad zijn, op een berg gelegen,

- urbs supra montem posita -

waar de dichter al eeuwen van droomt

en waar het kind onrustiger van slaapt,

maar

woorden blijven immer onverhoord

en het kind wordt banneling

wanneer zijn droom wordt uitgedreven…

en ondertussen

gaan we naar de school of de fabriek,

we maken boeken, kaarsen, bier,

het proletariaat vergaapt zich aan illusies,

de snob bewondert slechts zijn spiegelbeeld

maar film en radio en televisie

kunnen de dorst niet stillen

van het hart...

en ondertussen

beperken wij de ruimte kadastraal,

we geven ere aan wie ere toekomt:

het bisdom, de griffie en het recht,

er vormnen zich processies in de straten,

maar zwart of purper, de orde en het recht

kunnen de paarden niet temmen

van God...

en ondertussen

bouwen wij in 't niemandsland geschiedenis

een calvarië van menselijk geloof:

een brug, een citadel, een kathedraal,

rivieren worden afgedamd, polders droog gemalen,

maar staal en steen, het water en de aarde

gaan roestend, rottend onder

aan wanhoop...

Er moet een stad zijn, op een berg gelegen,

- urbs supra montem posita -

en het gerantsoeneerde groen van 't zuiderpark,

de kermis, de omgang en het carnaval,

het kinderleed, de grote-mensenwaan,

het vuile kunstlicht in de nachtelijke straten,

de zingende parade der soldaten,

de wolken en de bomen en het torenlied

zij zijn de strofen van ons requiem

voor de stad, op hoge berg gelegen,

want nooit heeft daar een burger burgerrecht gekregen

dan voor een teder, teder requiem.

---

Julienne Huybrechts

Zomergeuren

Als rodin beeldhouwt de zon

oppermachtig en teder van stempel

de stad vol zongebruinde mensen.

een fiere keel, de trotse dag, klopt behaagziek

onder de speelse vingers van het carillon.

straten en pleinen wijder dan winden

gaan blootsvoets langs de warme huizen.

de bomen staan dichtgeweven van geluk

zie, hoe behoedzaam halen zij adem

boven het veelkleurige lichaam der stad,

hoe ingetogen ontdekken zij aan zichzelf

de verten vol uitheemse geuren.

in hun armen koeren de duiven

koeren de duiven met de stemmen

van het reislustige leven.

den bosch, danseres op spitse torenvoeten

muze in het nieuwe kleed van zomergeuren,

den bosch, bij avond een pastellen droom

bij dag een open kloppend hart.

---

Joep Naninck

Brandewijn met suiker

Gij zijt dan wel geen Londen of Parijs

Provinciaal, pas goed en wel ter sprake,

Ligt gij na tienen al weer onder het laken

Zonder het minste metropools bewijs.

Gij kunt aan Amsterdam noch Wenen raken

Het gouverneurshuis is geen echt paleis,

de Dieze noodt nlet tot een Donau-wijs

En uw beelden zijn naar geest - én letter - draken.

Toch zijt gij niet de minste van de steden:

Gelijk uw kathedraal eeuwen omvat,

Maakt gij, voortbouwend op een rijk verleden,

Dat mét de toekomst tot een actief heden;

En deze tijdeloosheid is een reden

Voor een brandewijn met suiker, wijze stad!

---

Nico Verhoeven

Een gulden boek

De Graafseweg, de Vliert, de Pettelaar,

het kon de nieuwbouw ook van Tilburg blijken

- langzamerhand lijkt alles op elkaar,

sterft Nederland van nette buitenwijken -.

Slechts binnen haar vier wallen kant en klaar

daar is de Stad nog zonder haars gelijke, -

het opgespoten land belegert haar,

maar kan de citadel geen vlag doen strijken.

Inwendig blijft Den Bosch een gulden boek

vol zoete geur van kerken en van koek

en sterke namen als de Wolvenhoek.

Processies die er door de straten trekken

weten geheime krachten op te wekken:

Jeroen Bosch schildert er nog doek op doek.

---

Paul Vlemminx

Oeteldonk

De Grote Markt raakt vol geschal

van de muziekskes uit de stegen.

Boer Knillus en feroen staan al

te wachten op wat komen zal:

het vastenavondlijk bewegen

drie dagen lang op alle wegen.

Sinds eeuwen trekt het Bossche volk

rijk-uitgedost en uitgelaten

- bij zonneschijn of nevelwolk -

met carnaval als gulle tolk

der levensvreugde langs de straten.

Een Bosschenaar kan dat niet laten.

Want geen banbliksems uit Den Haag

van stijve harken, Hoge Heren

heeft ooit dit feest tot op vandaag

uitroeien kunnen. Maar ik vraag:

wie heeft zo'n zotheid in zijn kleren

dat hij de lentevreugd wil weren?

Wij trekken rond, wij zingen luid,

wij laten ons door niets vermoeien.

Wij weten wat het feest beduidt

dat blij de wintertijd besluit.

Wij zullen 't leven niet verfoeien

en nooit het levensfeest verknoeien.

En Gerritje zo lief en zoet

zit aan den oever van de Dieze

te wachten wat met fier gemoed

haar d'eerste boer de beste doet:

een carnavalskus zonder kniezen

is onverbloemd nu haar verkiezen.

---

Paul Vlemminx

Aan zoetlief Gerritje

Et Venus in Silvis *

De minnar blijft u trouw,

o Meierijse vrouw,

zo helderziend en vroed

en minzaam van gemoed,

die mij hebt rijk gemaakt

en diep in 't hart geraakt.

Uw eenvoud maakte mij

welvarend aan uw zij.

Geen scheiding is er meer,

want ik bezit u weer,

die mij hebt ingewijd

in liefdes eeuwigheid.

Geen scheiding kan er zijn

voor twee die alle schijn

van aardes wankel goed

vertreden met de voet

en leven zonder buur

ten lusthof der natuur.

Toen in de wintertijd

verdween de groenigheid

van zomers loverhuis

- lentes doorzongen kluis -

hebben we luw ons nest

temidden mast gevest.

Daar ben 'k uw liefste gast,

die zó goed bij u past

dat gij met uw geduld

mijn liefste wens vervult

Daarom kies ik uw schoon

voor altijd tot mijn woon.

Als na de voorjaarsbloei

zal volgen zomergroei,

zal 't najaar wel voluit

gedijen met zijn fruit,

zodat te wintertijd

gij niet alleen meer zijt

*) Lucretius v 962

Ook in Den Bosch

is de godin der liefde los:

zij koppelt in het groenewoud

zo jong als oud

in dartle min.

---

Lou Vleugelhof

Laatgotisch raam

Het licht van jaar en dag

is warm bezonken in je naam,

's-Hertogenbosch, laatgotisch raam

tussen de wallen aangebracht.

Ik voel me er nu zacht beglansd

met kleuren die me niet meer dekken;

mijn huid vertoont hier sleetse plekken,

't mystieke licht is uitgebrand.

Ik loop de stad door of mijn vinger

de dode lijnen van een miniatuur

aandachtig volgt, maar in hetzelfde uur

zie ik de stad zich uit haar wallen dringen

in grijs beton. Tussen de mensen door,

tussen de orde van zandbak en plantsoenen

schetst feroen Bosch zijn helse visioenen,

en kom ik weer het leven op het spoor.

---

Lou Vleugelhof

Copla's op Den Bosch *)

Toledo of Den Bosch? Brengt het verschil teweeg?

Paters en meisjes in elke straat en steeg;

De paters verzorgen het hemelse plezier,

De meisjes verzorgen de hemel hier.

Marietje en Gerritje, Stien en Katrien,

Zij dragen hun namen als stevige bloemen.

Maar waar zijn de donkere Spaanse rozen

om als een honingbij boven te zoemen.

De Bossche Lieve Vrouw is goed,

De Spaanse Lieve Vrouw is beter;

De Spaanse kaars, het Spaanse Wees Gegroet

Branden ook feller, sneller, heter.

Minnaars van later tijd, mint gij een donkre schone,

Hier in Den Bosch, weest er verzekerd van:

Haar trotse stamboom is terug te voeren

Op escapades van de Don Juan.

*) uit de nalatenschap van een Toledaans officier anno 1629

---

DEEL II - Pars Pro Toto

Daaldreef
Lombardje
 

Het ligt het leven tot 'n streep versmald
een huizenpijp vol licht, en wit
breed uitgespannen wasgoed;
'n opa zit stokdoof op de stoep;
wat fietsen, 'n bezem, 'n oude hoed,
en ergens de roep van 'n vrouw;
een man op 'n schoen en 'n slof;
het stadsrumoer is veilig uitgesloten,
een wereldlijk begijnhof
tegen een hel decor
van schoorstenen en 'n topje toren;
hier gaat het stedelijk aspect
in landelijke rust verloren.
---

Daaldreef
Parade
 

De bomen in hun streng carré
lijken verstard in statige quadrille
van twee aan twee in vierkwartsmaat
slechts de muzi-ek gaat verder:
het carillon speelt klanken uit
die in een magistrale vrille
omlaagspiralen met de herfstblaren.
 

Een oud man op een bank
eet traag, met luisterende ogen,
zijn brood uit een krant,
kijkt peinzend naar de zilveren bogen
der kathedraal in ragdun filigrein,
die achter 't dunnende gordijn
van kruinen en blaren
aandachtig groeit.
Wat mussen stoeien twistziek tussen kruimels.
 

Een kind met een hond
staat bladstil
als wachtte het tot van de stammen
opnieuw de stramme dans begint.
---
Daaldreef
Uilenburg
 

Doodstil drijft zwart water
onder gedrongen bogen;
er varen enkel bootjes
van gele herfstblaren;
bemoste ankers bekruisen de muren
boven samenklissende lissen;
een vrouw zit dromend in de deur
als probeerde ze iets te begrijpeh
van het monotone lied
der druipende afvoerpijpen;
een kat als 'n kind op haar schoot;
kraaien lawaaien in hoge bomen;
nadrukkelijk de lome geur
van vers gebakken brood.
---
Daaldreef
Begijnstraatje
 

De gevels hellen kruiend naar mij over
een open luik beslaat de halve straat;
links op de muur het druipend lover,
van klimop;
een meisje staat zich voor het raam te wassen;
vier vette stenen paaltjes
begrenzen grijs de speelhoek van 'n kind
dat glimlacht in de plassen;
hoog in de gevel
een grijnzende leeuwenkop
door eeuwen tot 'n schim vervaagd:
een raadselachtig diagram
van regenpijpen, lijsten en bogen:
het is doodstil - de wind vlaagt om de hoek -
tot met 'n mat geklop
de koperslager zijn bedrijf hervat.
---
Jan H. Cartens
Sint Jan
 

De kathedraal vol dode wierookgeuren
ligt met zijn schip verankerd in de stad
zoals eens Noah's ark op Ararat
gestrand, herademend met open deuren.
 

Ontkomen aan de zondvloed van de tijd,
voor ons gered nabij de groene golven
der bomen, - met de kiel door zand bedolven
blijft hij tot nieuwe afvaart toebereid:
 

een tweemastschip geloof voor wie niet meer
over de diepzee liefde durven lopen.
Slechts wie dit leven met Zijn dood bekopen
draagt het tot Hem achter de laatste sfeer.
---
Jan van Sleeuwen
Carillon
 

Tintelend rondom de toren
uit vuistslagen hoog en droog
zo geboren zo verloren
uit het hart en uit het oog
tonen vogels om te horen
kwinkelerend door de dag
door de nachten signalerend
vrijheid opstand godsgezag
dat men heden nog wil treden
dat de geus stond voor den Briel
- andere tijden andere zeden -
en michiel aan 't grote wiel.
O verleden lief verleden
klokken klinken van uw ziel.
---
Roc Turne
Het marktplein
 

Op het mystieke marktplein van Den Bosch
waar oud en nieuw elkaar in 't heden raken.
zit ik, terwijl de mensen weer ontwaken,
op een terras: de morgen maakt zich los.
 

De nachtlucht wijkt weer voor het daaglijks licht
en ook de zon komt op de stenen spelen
waarop de duiven voedsel zoeken, licht
en kwiek als danseressen die de ogen strelen.
 

Een grote autobus rijdt op de markt
met jonge reizigers uit andre steden:
zij stappen uit, het carillon klinkt luid.
 

Een oud geheim in woorden niet te geven
vervult de atmosfeer: een zachte kracht,
die zich in wat er leeft, subtiel verschuilt.
---
DEEL III
Tendre comme le souvenir

Maarten Beks
Den Bosch en passant
 

tussenstation nu
een hoeveelheid kou
om in over te stappen
op Nijmegen
schutsluis tussen huis
en huis
tand op een tandwiel
 

maar in vertraagder
opgenomen dagen
was die koude
louterende grensformaliteit
inwijdingsplechtigheid
onheil rondom het Heilsfeit
 

klaagmuur tussen trein
en drempel het neon-
gotische station en
een rijtje heilige
huizen voorbij drie
sluizen of zo
einde van een bedevaart
zuidwillemsvaart
 

in de avond kwamen
alleen de zenuwachtige
fluitsignalen
en de obligate tamtams
van voorbijgaande schepen
de indische buurt nog even
herinneren aan water
aan buiten
aan twintig jaar later
---

Anton van Duinkerken
Bolwerk Zuid
 

Anthony Schets van Grobbendonck
Als ik uw donkre wal beklim
Stuift langs uw onvoldane schim
Elk wagenlicht een oorlogsvonk.
 

Van Vught spat vuur op vuur voorbij,
Gericht op uw onzichtbaarheid.
Bestuurders laten wat gij zijt
Geweest met uw gezag aan mij.
 

Een knaap, die over water keek
En onafzienbaar eender gras
Tot alles weer als vroeger was
Wordt binnen uw hergrijzen week.
 

Hij schouwt met u op deze plek
De ruiterlansen van de prins
En droomt zich tussen hier en ginds
Een overwogen legertrek,
 

Tot uit de toren van Sint Jan
Muziek van klokken overwaait.
De tijd is met de wind gedraaid
Van Grobbendonck naar Erwtenman.
 

Ik zwerf de stad bij duister in
Voorbij de magere rivier-
Hoeveel verleden blijft mij hier
Beschikbaar voor nieuw zelfbegin?
 

feronimus van Aken staat
Te glimmen in lantarenlicht
Weer is Van Grobbendonck gezwicht,
Weer loop ik droomloos over straat.
---

Jan Elemans
Herinneringen
 

Den Bosch, dat was de Bossche Markt:
ik mocht met vaders mee
die blind de weg wist naar het hart
van zoveel hallen vee.
Hij kocht een schotje op een kwart
en verder bleef het nee
en handslaan zo vergimmes hard
da mij 't er zeer van dee.
 

Den Bosch was later 't Bosch lycee:
daar leerde ik de klassieken
en uit de schone Odyssee
't in jonst verzamen van de Grieken.
De muze zelf, Calliope,
schonk mij des dichters wieken
en 'k schreef mijn eerste epopee
voor 'n zoet en lief Marieke.
 

Den Bosch werd toen de Pettelaar.
een schoon beboomde allee,
Den Bosch werd toen het kralzwart haar
van 't vrouwke dat ik vree.
Eerst toen werd ik Den Bosch gewaar,
een eindweegs uit die stee:
wat huisjes om een kathedraal
gebouwd over ons twee.
---

Frits Hemel
Triangel voor Den Bosch
 

Droomeiland,
den bosch op vaders knie
in hopgalop naar 't zoete gerritje
voorbij, voorbij, voorbij Luilekkerland
bij gulliver en andere reuzedwergen-
turend van ver als veldheer op de veste
begroette ik den eerste boer den beste.
 

Mistig fantoom,
meimorgen met muziek
moe voeten slepend naar 't schip sint jan,
de erwtenman, waar is de erwtenman?
droomdwalend tusssen veelbewogen benen
kramen en klanken
klokken uit de toren
orgeldreun, drommen,
liep ik schreiende
in de paradestad schreiende
verloren.
 

Bouwafbraakstad
een baksteenbastion
bewaakt het schrijn
waar tijd tot eeuwigheid vergleed
wegwiggen rukken zich vooruit
en voeren toekomst aan
dag morgenstad, roep ik...
maar turend in het water
langs de oude veste
zit altijd nog de eerste boer de beste.
---

Bert Voeten
Terugdenkend aan Den Bosch
 
Over de Parade
liep ik als jongen onder
de wijze bomen die
hertogelijk ruisten als
de veren op een hals.
 
Over de keien, over
de sleetse bruggen, langs
de zoetelieve huizen
volgde ik begerig
de gangen van de stad.
 
En nu nog weten mijn ogen
alles van de bergtocht
die ik een ochtend maakte
over de Sint Jan.
Honderd klimmers vroom
en duivels schoven langs
de luchtbogen naar boven
en overal om mij heen
stootte de kathedraal haar
grijze gletsjers naar
de diepte, waar het wit
van een meierijse muts
onbewogen bewoog.
 
's Avonds langs de Dommel -
het slaperige water
mompelend, de oevers
donker en zompig - klonk er
harmonicamuziek,
en ik zag op een achterplaats
een man met een houten been
spelen alsof hij heel was.
 
Terug in het licht, in de warme
hals van de Hinthamerstraat,
wist ik dat ik deze
beelden van hemel en aarde
altijd zou blijven ontrnoeten,
terugdenkend aan Den Bosch.
 

-------------------------------------

